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Efeze 6: 12

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen
hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de
duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.



1 Koningen 22: 19-23

Micha zei: ‘Luister naar wat de HEER te zeggen heeft. Ik zag de
HEER op zijn troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden
alle hemelse machten opgesteld. De HEER vroeg: “Wie gaat
Achab overhalen om tegen Ramot in Gilead ten strijde te
trekken, zijn ondergang tegemoet?” De een zei dit en de ander
dat, en ten slotte trad een van de geesten op de HEER toe en
zei: “Ik zal hem overhalen.” “Hoe wil je dat doen?” vroeg de
HEER. “Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de
mond van al zijn profeten,” zei de geest. “Doe dat,” zei de
HEER. “Het zal je beslist lukken.” Welnu, zo heeft de HEER in de
mond van al deze profeten van u leugens gelegd. Hij heeft het
juist slecht met u voor.’ 



Het simpele evangelie

God bestaat, heeft helpers (engelen)
Satan bestaat ook, ook hij heeft handlangers
(demonen)
Door Adam en Eva is zonde in de wereld gekomen
Jezus is gestorven voor onze zonden
Daardoor krijgen wij eeuwig leven 



Zonde (de niet-versimpelde versie)

Rebellie bij de slang en de mens: Genesis 3
Rebellie bij de ‘zonen van God’
Rebellie in de Hemelse Raad



Jesaja 14:12-15

O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit
de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe lig je
daar ter aarde neergeworpen. Je zei bij jezelf: Ik stijg op
naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik
zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden
bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar
de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de
allerdiepste put.



Zonde (de niet-versimpelde versie)

Rebellie bij de slang en de mens: Genesis 3
Bracht dood en verderf in de wereld. 
Afscheiding van God.



Genesis 6:1-4

Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij
kregen dochters. De godenzonen zagen hoe mooi de
dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de
vrouwen die ze maar wilden. (...) In die tijd en ook daarna
nog, zolang de godenzonen gemeenschap hadden met de
dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen,
leefden de giganten op aarde. 



Zonde (de niet-versimpelde versie)

Rebellie bij de ‘zonen van God’
Veroordeelde en opgesloten ‘zonen’
Reuzen die werden uitgeroeid door Mozes, Juzua en
David. 
Geesten van reuzen zijn de demonen uit het Nieuwe
Testament.



De allerhoogste God verspreidde de mensen over de aarde.
Aan elk volk gaf hij een eigen gebied, hij stelde hun grenzen
vast en vertrouwde hen toe aan engelen. 

Maar Jakobs kinderen koos hij voor zichzelf, zij werden zijn
volk, hem behoorden zij toe.

engelen: zonen van God (benei Elohim)

Deut. 32:8-9 (GNB)



Zonde (de niet-versimpelde versie)

Rebellie bij de toren van Babel
Alleen Israël nog Gods volk



God staat op in de hemelse raad, Hij spreekt recht in de kring van de
goden: ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor
wie kwaad doen? 

Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en
zwakken, bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen uit de greep van
wie kwaad wil.’ Zij tonen geen inzicht, geen begrip, en dolen in
duisternis rond. De aarde wankelt op haar grondvesten.
‘Ooit heb Ik gezegd: “U bent goden, zonen van de Allerhoogste,
allemaal. Toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse
vorsten.”’
Verhef u, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren U toe.

Psalm 82 (NBV21)



God koos ervoor om een familie om zich heen te hebben

Andere goddelijke wezens in ‘de hemel’
Mensen als beelddragers die heersen over de aarde

Het plan van YHWH



Gods herstelplan

Gods herstelplan is om met zoveel mogelijk mensen in de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde weer familie te zijn en
met Hem te regeren!



Gods herstelplan

Gods herstelplan is om met zoveel mogelijk mensen in de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde weer familie te zijn en
met Hem te regeren!

Daarvoor moet de rebellie van mens en geestelijke
machten worden overwonnen.



Rebellie overwonnen 

Afstand tussen God en mens overbrugd (Kerst)
Het eens en voor altijd offer voor onze zonden
(Goede Vrijdag)
Het verslaan van de rebellen (Pasen)
God woont weer op aarde met ons door de kracht van
de Heilige Geest (Jer. 31:33) (Pinksteren)



1 Kor 2: 8

Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die
wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan
zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd.



Kolossenzen 2: 13-15
U was dood door uw zonden en uw onbesneden staat.
Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt,
toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het
document met voorschriften waarin wij werden
aangeklaagd, nietig verklaard en het aan het kruis
genageld.

Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij
heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over
hen getriomfeerd.



Efeze 1: 20-21

Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem
opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een
plaats gaf aan zijn rechterhand,  hoog boven alle hemelse
vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke
naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar
ook in de toekomstige.



Wat heb ik hier nu aan?

Nieuwe identiteit als ‘zoon/ dochter’ en daarmee
erfgenaam van God!



Johannes 1:12

Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij
het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.



Rom 8: 15-17

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in
angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods
kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met
‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij
Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook
zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met Christus.
Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen
delen in Gods luister.



Wat heb ik hier nu aan?

Nieuwe identiteit als ‘zoon/ dochter van God’
Nieuw perspectief op geestelijke strijd



Geestelijke strijd

De strijd die de satan voert om de kerk te frustreren in
haar grote opdracht.



Geestelijke strijd: ons antwoord

De leugens confronteren met de waarheid.



Mattheüs 16: 18-19

En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk
bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet
overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van
de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart
zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde
ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.



Efeze 3:10

Zo zal nu, door de kerk, de wijsheid van God in al haar
schakeringen bekend worden aan de vorsten en heersers in
de hemelsferen.



Reflectievragen

Welke bril heb ik op als ik naar de wereld kijk?
De moderne, wetenschappelijke, ‘verlichte’ bril
De bovennatuurlijke bril

Wat betekent de vandaag gegeven invulling van 'kind
van God zijn’ voor je dagelijkse keuzes?
Hoe wapen je je tegen geestelijke strijd?


