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De Bekende Onbekende

0. Introductie

e Opening: Mijn eerste jeugdherinnering ging over ‘hulp vragen’ en niet in
paniek raken.

e De Vraag: Wie is de Heilige Geest voor jou? Een gevoel? of een Persoon?
Een Kracht?

e Geestkracht weekend op komst

e Structuur van de preek: Drie lijnen trekken van Oude naar Nieuwe
Testament:
1. GeestvanlLeven
2. Geestvan Relatie
3. GeestvanKracht

1. Geestvan Leven (De Adem)

De Geest maakt levend wat dood is.

Het Oude Testament: Schepping & Herstel

e Genesis 1:2 - Ruach (Wind/Geest).
o Gods Geest zweefde over de oervloed. In de chaos brengt Hij orde en
leven.
e Genesis 2:7 - Neshamah (Levensadem).
o Godvormtde mens uit stof, maar hij leeft pas als God adem in zijn
neus blaast.
e Ezechiél 37:5-6 - Het dalvan dorre beenderen.
o '"lk blaas weer leven in jullie." Zelfs wat compleet dood en dor is, kan
herleven door de Ruach.
e Ezechiél 47: Introduceert de Geest als water dat leven brengt.

Het Nieuwe Testament: Jezus & De Nieuwe Schepping

e Lukas 1:34-35 - De geboorte van Jezus.
o Mariawordt zwanger door de Heilige Geest (Kracht van de
Allerhoogste). Leven uit het niets.
e HetverhaalvanlJezus’ doop heeft het over een duif die ‘neerdaalde’
e Romeinen 1:4 - De opstanding.
o Dezelfde Geest die over het water zweefde, heeft Jezus uit de dood
opgewekt.
e Johannes 20:22 - De 'Pinksterdag' voor de discipelen.
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o Jezus blaast op hen: "Ontvang de Heilige Geest."
o Parallel met Genesis 2: De nieuwe mens wordt geschapen.

Conclusie: waar wij vernieuwing of orde in chaos nodig hebben, biedt Gods
Geest uitkomst.

2. Geest van Relatie (De Woning)

De Geest wil niet alleen leven geven, maar bij ons wonen.

Het Oude Testament: God bij ons (Tabernakel)

e Numeri9:15-16 — De Wolk en het Vuur.
o Gods aanwezigheid was zichtbaar op de Tent van Ontmoeting.
o Dichtbij, maar toch apart (heilig).

Het Nieuwe Testament: God in ons (Tempel)

e Johannes 2:19-21 - Jezus als de ware Tempel.
o "Breek deze tempel af..." Hij sprak over Zijn lichaam. De plek van
ontmoetingis een Persoon.
e 1 Korintiérs 3:16-17 — Wij zijn de Tempel.
o "Wetenjullie niet dat jullie Gods tempel zijn en dat de Geestvan God in
jullie woont?"
e Handelingen 2:2-3 - Pinksteren.
o Stormwind en vuur (net als Tabernakel/Sinai), maar nu verdeeld over
ieder mens.
e Johannes 16:7 - De Parakletos (Helper/Trooster).
o Hetis"beter" datJezus gaat, zodat de Helper kan komen. Niet meer
naast ons, maar in ons.

Conclusie: Als je de nabijheid van God mist, bid om de Heilige Geest

3. Geest van Kracht (De Toerusting)

De Geest is een Persoon, maar wel een met power.

Het Oude Testament: Vaardigheid & Bestuur

e Genesis 41:38 - Jozef.
o Farao herkent "Gods Geest" in hem vanwege zijn inzicht en wijsheid
(bestuurlijk).
e Exodus 31:1-4 — Bezaleél.
o Gevuld met Gods Geest voor vakmanschap: goud, zilver, koper
bewerken.
o Geestkrachtis ook creativiteit en praktische vaardigheid.
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o Geestkrachtis er niet alleen voor Heilige Boontjes...
Het Nieuwe Testament: Gaven & Vrucht

e Lukas4:1-Jezus.
o "Volvan de Heilige Geest" de woestijn in. Kracht om staande te blijven
in verzoeking.
e 1 Korintiérs 12:4-6 — Gaven voor iedereen.
o Verschillende gaven, taken en werkingen, maar dezelfde Geest.
o Doel: "Om er de andere mensen mee te dienen."
e Galaten 5:22 — Karakter (Vrucht).
o Liefde, blijdschap, vrede, geduld, etc.
o Krachtis niet alleen 'power', maar ook karaktervorming.

Kernpunt slide 23: "Redding is dus niet alleen vergeving van zonden, maar het
herstel van Gods Geest in ons." Met alle krachten die erbij horen.

4. Erkenning & Uitnodiging

We komen allemaal vanuit een systeem met vooroordelen over het werk
van de Heilige Geest.

Mijn conclusie: Het En-En Koninkrijk

e Quote Tyler Staton: Het is niet of/of, maar en-en.
o Bijbel én Geest.
o Denken én Voelen.
o Woord én Kracht.
e De Uitnodiging: Stap in de rivier (Ez. 47)
o Water stroomt de Dode Zee in en maakt het gezond.
o "Overal waar de rivier komt, zal leven zijn."
e Oproep:
1. Komen (Receive): Voor wie zich 'doods' of 'dor' voelt (zoals de Dode
Zee/dorre beenderen). Laat de Geest je weer levend maken.
2. Worden (Become): Laat de stroom door je heen gaan zodat jij die rivier
wordt voor je omgeving (je werk, je gezin, je stad).
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